Volkskerstzang

Hervormde kerk Herkingen
24 december 2025

Jezus is het Licht van onze Kerst, de vreugde van ons
hart en de hoop voor de wereld.



1. Zingen: Komt allen tezamen
Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de Vorst der eng'len hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

O Kind, ons geboren liggend in de kribbe,

neem onze liefde in genade aan!

U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!

Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

2. Zingen: Psalm 150
Looft God, looft Zijn naam alom,
looft Hem in Zijn heiligdom,
looft des HEEREN grote macht
in den hemel Zijner kracht;
looft Hem, om Zijn mogendheden,
looft Hem, naar zo menig blijk
van Zijn heerlijk koninkrijk
voor Zijn troon en hier beneden.



Looft God, met bazuingeklank,
geeft Hem eer, bewijst Hem dank,
looft Hem, met de harp en luit;
looft Hem, met de trom en fluit,
looft Hem, op uw blijde snaren.
Laat zich 't orgel overal

bij het juichend vreugdgeschal

tot des HEEREN glorie paren.

Looft God, naar Zijn hoog bevel

met het klinkend cimbelspel,

looft Hem, op het schel metaal

van de vrolijke cimbaal,

looft den HEER; elk moet Hem eren!
Al wat geest en adem heeft,

looft den HEER, die eeuwig leeft,
looft verheugd den HEER der heren!

3. Zingen: Kerstnacht boven Bethlehem
In de kerstnacht boven Bethlehem,
sprak een engel uit de hemel.

En hij maakte daar goed nieuws bekend:
God is hier, zijn naam is Jezus!

En opeens was daar een eng’lenmacht.
Een hemels leger prees de schepper.



Ere zij God, hoog in de hemel.
Vrede hier op aarde.
Laat ons zingen door de eeuwen,

engelen en mensen samen.

Laat de vreugde van de engelen

ons vandaag opnieuw omgeven.

Laat de echo van hun lofgezang

blijven klinken in ons leven.

Dat het hemels lied van toen die nacht

overal nog is te horen!

Ere zij God, hoog in de hemel.
Vrede hier op aarde.
Laat ons zingen door de eeuwen,

engelen en mensen samen.

Is er iets of iemand ooit te klein

voor de God, die zelf een kind werd?

Hij kwam ook voor jou en zelfs voor mij.
God werd mens tussen de mensen.
Wat een wonder dat God met ons is!

Liefde kent bij hem geen grenzen.

Ere zij God, hoog in de hemel.
Vrede hier op aarde.
Laat ons zingen door de eeuwen,

engelen €en mensen samen.



4. Opening en gebed

5. Zingen: Wij trekken in een lange stoet
Wij trekken in een lange stoet op weg naar Bethlehem,
wij gaan uw koning tegemoet, o stad Jeruzalem!

Gezegend die zijn komst begroet en knielen wil voor
Hem!

Wij loven U, koning en Heer, koning en Heer, wij loven U,
koning en Heer!

Al zijt Gij nu nog maar een kind zo kwetsbaar, teer en
klein,

wij weten dat het rijk begint waarvan Gij Heer zult zijn,
een rijk waarin de vrede wint van oorlog en van pijn.

Wij loven U, koning en Heer, koning en Heer, wij loven U,
koning en Heer!

Wij gaan op weg naar Bethlehem, daar ligt Hij in een stal,
die koning in Jeruzalem voor eeuwig wezen zal!
Laat klinken dan met luider stem en blij bazuingeschal:

Wij loven U, koning en Heer, koning en Heer, wij loven U,
koning en Heer!

6. Zingen: Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht
Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht.
Dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht.
En Hij wenst dat ieder tot zijn ere schijnt.

Jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn.



Jezus zegt, dat Hij ieders kaarsje ziet.

Of het helder licht geeft, of ook bijna niet.
Hij ziet uit de hemel, of wij lichtjes zijn.

Jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn.

Jezus zegt ons ook, dat 't zo donker is,
overal op aarde zonde en droefenis.
Laat ons dan in 't duister held're lichtjes zijn.

Jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn.

7. Gedicht: (aansteken van de kaarsen)

8. Zingen: Stille nacht.
Stille nacht, heilige nacht!
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal
wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer.
Hij, der schepselen Heer.

Hulploos kind, heilig kind,

dat zo trouw zondaars mint.

Ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
werd Ge in stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor.

Leer me U danken daarvoor.



Stille nacht, heilige nacht!

Vreed' en heil wordt gebracht,

aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!

Amen, Gode zij eer!

9. Zingen: In de stad van koning David
In de stad van koning David
zoals lang reeds was voorzegd,
werd een baby door zijn moeder
in een kribbe neergelegd.
Jezus Christus was dat kind,
door Maria teer bemind.

Hij kwam uit de hoge hemel,

Hij de koning van 't heelal.

Heel eenvoudig was zijn woning
en zijn wieg stond in een stal.
Armen riep Hij in zijn kring,

toen Hij door de wereld ging.

Eenmaal zien ook onze ogen
Hem, die ons zijn liefde toont,
want dat kind is onze Heiland
die nu in de hemel woont.

Hij brengt al Gods kinderen thuis
bij Hem in het vaderhuis.




10.Bijbelteksten “hoop”

11.Bijbellezen: Lukas 2:9-11

12.Korte overdenking door ds. H.A. Neervoort

13.Zingen: Toekomst vol van hoop
In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,

U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.

Refrein

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,

leidt ons door dit leven heen.



U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.

U bent God, de Allerhoogste,

God van onbegrensde macht.

Wij geloven en wij hopen

op het einde van de nacht. (Refrein 3x)

14.Zingen: Ik kniel aan uwe kribbe neer
Ik kniel aan uwe kribbe neer,
o Jezus Gij mijn leven!
Ik kom tot U en breng U, Heer,
wat Gij mij hebt gegeven
O, neem mijn leven geest en hart,
en laat mijn ziel in vreugd en smart,
bij U geborgen wezen!

Voor ik als kind ter wereld kwam,

zijt Gij voor mij geboren.

Eer ik een woord van U vernam,

hebt Gij mij uitverkoren.

Voor dat uw hand mij heeft gemaakt,
werd Gij een kindje, arm en naakt,

hebt Gij U mij gegeven.

15.Bijbelteksten “hoop”



16.Zingen: Midden in de winternacht
Midden in de winternacht, ging de hemel open;
die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen.
Elke vogel zingt zijn lied; herders waarom zingt gij niet?
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!

Zie, reeds staat de morgenster stralend in het duister,
want de dag is niet meer ver, bode van de luister,

die ons weldra op zal gaan: herders blaast uw fluiten aan.
Laat de citer slaan, blaast de fluiten aan,

laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:

Christus is geboren!

17.Zingen: Hoor de eng’len zingen d’eer
Hoor de engelen zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer!

Vreed' op aarde, 't is vervuld: God verzoent der mensen
schuld.

Voegt u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel
door,

zingt met algemene stem voor het kind van Bethlehem!
Hoor de engelen zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer!

Hij, die heerst op 's hemels troon, Here Christus, Vaders
Zoon,

wordt geboren uit een maagd op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid, woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in in het menselijk gezin.

Hoor, de eng'len zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer!
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18.Zingen: Jezus leeft in eeuwigheid
Jezus leeft in eeuwigheid,
zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw,
Hij is de Heer van mijn leven.

Straks als er een nieuwe dag begint,
en het Licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,

voor Zijn troon gaan staan.

Hef ik daar mijn loflied aan:

Jezus leeft in eeuwigheid,
zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw,

Hij is de Heer van mijn leven.

Straks wanneer de grote dag begint,
en het Licht voor altijd overwint,

zal de hemel opengaan,

komt de Heer er aan.

Heffen wij dit loflied aan:

Jezus komt in heerlijkheid,
zijn sjaloom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw.

Hij is de Heer van ons leven.
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19.Zingen: Genade zo oneindig groot
Amazing grace, how sweet the sound
that saved a wretch like me.
| once was lost, but now | am found
was blind, but now | see.

Genade die mij heeft geleerd
te vrezen voor het kwaad.
Maar ook - als ik mij tot Hem keer

dat God mij nooit verlaat.

Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.

Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.

Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon,

dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond.

20.Gedicht: Openbaringen
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21.Zingen: Lichtstad met uw paarlen poorten
Lichtstad met uw paarlen poorten,
wond're stad zo hoog gebouwd.
Nimmer heeft men op deez' aarde,
ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

Refrein

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist'ren naar zijn liefdestem.

Daar geen rouw meer en geen tranen

in het nieuw Jeruzalem.

Heilig oord vol licht en glorie,
waar de boom des levens bloeit.
En de stroom van levend water,

Door de gouden godsstad vloeit. (Refrein)

Schoon tehuis voor moede pelgrims,
komend uit de zand-woestijn.
Waar zij rusten van hun werken,

bij de springende fontein. (Refrein)

Wat een vreugde zal dat wezen,
straks vereend te zijn met Hem.
In die stad met paarlen poorten,

in het nieuw Jeruzalem. (Refrein)
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22.Zingen: Ere zij God (staande)
Ere zij God, ere zij God,
in de hoge, in de hoge, in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.

Ere zij God in de hoge,
Ere zij God in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
vrede op aarde, vrede op aarde,

In de mensen, in de mensen,
een welbehagen, in de mensen
een welbehagen, een welbehagen.

Ere zij God, ere zij God,
in de hoge, in de hoge, in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,

in de mensen een welbehagen.

Amen, amen.

23.Sluiting en dankgebed
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24.Zingen: Een instrument van God (staande)
Geef mij Heer veel van Uw liefde
laat mij Uw discipel zijn,
opdat ik voor and're mensen
tot een steun en hulp kan zijn.
Geef m' een open oog voor alles
wat hen ongelukkig maakt.
Laat hen zien dat ik Uw kind ben
en door U ben aangeraakt.

Geef mij Heer veel van Uw vrede
laat mij toch verdraagzaam zijn.
Door mijzelf steeds weg te cijf'ren
door nooit eigenwijs te zijn.

Nooit hoogmoedig, ongevoelig
en van eigenwaan vervuld.

Stel mijn hart voor and'ren open,
geef mij tact en veel geduld.

Geef mij Heer veel van Uw wijsheid
om hen, die verdrietig zijn,

wat bemoediging te geven,

vol van warmt' en troost te zijn.
Wetend dat ik zelf ook zwak ben
en mijn hulp van U verwacht.

Laat mij Heer een instrument zijn,
dat mag dienen door Uw kracht.
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Wij wensen u en jou gezegende kerstdagen en een

ig nieuwjaar.

voorspoed




